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VOORWOORD 
 

Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. 
(uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12 vers 13) 
 

Het thema “gastvrijheid” kwam deze week op twee momenten bij me boven 
drijven. 
Het eerste moment was tijdens een vergadering van ons kerkbestuur. Een 
aantal maanden geleden stonde de Evangelisch Lutherse gemeente bij ons op 
de stoep met het verzoek in gesprek te gaan. Zij zochten een kerkgebouw, 
een plek om te vieren en wellicht een partner om dat mee samen te doen. Wij 
zijn het gesprek aan gegaan en sinds eind mei delen we ons kerkgebouw. 
Binnen het kerkbestuur spraken we over de ervaringen van de eerste 
maanden. Wij zijn gastvrij geweest, vanuit onze overtuiging dat we een 
oecumenische roeping hebben. We moesten letterlijk en figuurlijk ruimte 
maken. Wij hebben ervaren dat werkelijke gastvrijheid iets kost, vragen stelt 
aan onze wijze van kerk-zijn. We komen onze eigen gevoeligheden tegen. 
Maar vooral ontmoeten we veel herkenning, er valt goed samen te praten. 
Tijdens een gezamenlijke dienst is een raar gevoel gast te zijn in je eigen kerk, 
maar het is ook al snel vertrouwd. Werkelijke gastvrijheid doet op de een op 
andere manier een beetje pijn, maar wat kan het veel opleveren als je elkaar 
in alle openheid ontmoet. 
 

Het tweede moment was toen ik bezig 
was met de ledenadministratie. De 
rustige zomerperiode leent zich er goed 
voor dit soort klussen af te ronden. 
Verhuizingen, iemand is overleden, er is 
een kind gedoopt en gelukkig hebben 
we ook een paar belangstellenden 
kunnen opnemen in onze lijst. 
Gastleden noemen wij ze, zij zijn onze 
gasten. 
Toen schoot me door het hoofd: zijn wij 
gastvrij? Wat betekent het eigenlijk voor 
een kerk om gastvrij te zijn? 

Een aantal dingen liggen voor de hand: je heet mensen welkom, spreekt hen 
aan zonder opdringerig te worden. Er is voor elke zondag een boekje waarin 
staat wat we doen tijdens de viering zodat het voor iedereen goed te volgen is. 
Vooral proberen we in woord en gebaar te laten merken dat iedereen welkom 
is, ongeacht zijn of haar levensverhaal. We nemen de mensen zoals ze zijn, 
nog sterker: we ontvangen hen als broeders en zusters van God gegeven. Ik 
denk dat daar de kern ligt van gastvrijheid die wij als opdracht hebben 
ontvangen. 
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Nog sterker ervaar ik dat tijdens de eucharistie viering. 
Als wij worden uitgenodigd voor de communie dan valt 
het onderscheid tussen parochianen en gasten even 
weg. Wij zijn dan allemaal gasten en de Heer is onze 
Gastheer. Dan is er alleen nog sprake van een “wij” in 
de kring rondom het altaar. 
In de kerken én in deze wereld staan groepen mensen soms naast en soms 
tegenover elkaar. Ik hoef geen voorbeelden te noemen. Op zondagochtend 
horen we bij elkaar omdat we bij Christus horen. Visioen van hoe het zal 
worden. 

Joke Kolkman, pastoor Arnhem en Nijmegen 
 

Kerkelijk leven 
 

Op woensdag 2 augustus overleed Lien. De afscheidsplechtigheid vond plaats 
op maandag 7 augustus in de aula van het crematorium te Leusden en werd 
geleid door pastoor Ward Cortvriendt. 
 

Van het kerkbestuur 
 

Werkbezoek bisschop en gemeentevergadering 
Zoals ook al in het vorige parochieblad werd aangekondigd: op 25 oktober 
komt bisschop Joris op werkbezoek in onze parochie. In dat kader hebben we 
hem een aantal jaarstukken en onze beleidsnota toegezonden en spreekt hij 
die dag onder andere met pastoor Louis en met het kerkbestuur. ’s Avonds, 
vanaf half acht, is er een gemeentevergadering waarin de bisschop verslag 
uitbrengt van zijn bevindingen en wij met hem in gesprek kunnen gaan. 
In de tweede helft van die avond houden we onze ‘gewone’ 
gemeentevergadering. Daarin bereiden we onder ander de synode voor met 
onze synodalen. Enige tijd voor de 25ste ontvangt u de vergaderstukken. 
In principe vindt verzending plaats via email. Mocht u de vergaderstukken op 
papier willen ontvangen, wilt u me dat dan even laten weten? 

Lydia Janssen, secretaris kerkbestuur 
 

Joris op papier 
Afgelopen boekjaar 2016 hebben wij als parochie € 884 (2015 € 1093) aan 
drukkosten en € 666 (2015 € 743) aan verzendkosten voor het parochieblad 
uitgegeven. Daar staan collecteopbrengsten speciaal voor het parochieblad 
van € 377 (2015 € 220) tegenover. Hoewel de drukkosten en de 
verzendkosten ten opzichte van 2015 zijn gedaald en de giften voor het 
parochieblad zijn toegenomen, ziet u dat er toch nog een forse kostenpost van 
€ 1173 over blijft. Nu is een parochieblad heel erg belangrijk en wij willen het 
zeker niet missen. Maar het zou mooi zijn als elk blad goed terecht komt en 
dat er mogelijk wat extra inkomsten tegenover zouden staan. 
Indien u het parochieblad op papier ontvangt, wilt u er dan eens over 
nadenken of u ook zou kunnen volstaan met een digitale versie? 
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Die wordt nu al naar een flink aantal e-mailadressen gestuurd, maar het kost 
ons niets om dat naar meer e-mailadressen te sturen. En elk parochieblad dat 
wij niet hoeven te drukken en verzenden levert direct geld op. 
Wilt u de Joris op ’t Zand wel graag op papier blijven ontvangen, wilt u dan 
overwegen een extra gift van bijvoorbeeld € 20 naar de bankrekening van het 
kerkbestuur over te maken? 

Paul de Leeuw van Weenen, penningmeester. 
 

Collectes in de komende periode 
 

Hieronder vindt u het overzicht van de ingeplande collectedoelen tijdens het 
offertoriumgezang voor de komende periode. 
 

 3 september Opleiding OKKN 

 17 september Stichting Timon 

 24 september Terre des Hommes 

 1 oktober Fruitmanden oogstdienst 

 15 oktober Ontwikkelingssamenwerking 

 22 oktober Hospice Dome 

 29 oktober Voorzieningenfonds Vluchtelingen 

 5 november Voedselbank 

 19 november Kerstmis voor iedereen 

 26 november Unie van Utrecht 
 
De eindcollecte is altijd voor verschillende doelen binnen de eigen 
parochie bestemd. 
 

Catechese 
 

Catechese en koffie 
Zoals u weet vindt de kindercatechese plaats in de Joriszaal. Wilt u hiermee 
rekening houden bij het koffie drinken na de kerkdienst? Het is de bedoeling 
dat de kinderen om 11:45 uur met elkaar aan tafel zitten om wat te eten en 
met elkaar te praten over dingen van het geloof. Het zou erg fijn zijn als er op 
dat tijdstip geen anderen meer in de Joriszaal aanwezig zijn. Hartelijk dank 
voor uw begrip en medewerking! 
 

(Overigens: Dit onderwerp wordt pas actueel vanaf 26 november. In september en oktober 
speelt dit nog niet, vanwege activiteiten elders. Maar dan weet u er alvast van!) 
 

De data van de catechese zijn:  
24 september, 29 oktober, 26 november, 7 januari, 4 februari, 25 maart, 22 
april en 27 mei. 
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Parochielunch 
Het kerkbestuur kijkt met veel plezier – net als u naar wij hopen - terug op de 
parochielunch na de viering voor jong en oud op 27 augustus. Goed om op 
zo’n gezellige manier alle tijd te hebben om met elkaar bij te praten. Fijn dat 
zoveel parochianen en gastleden iets voor deze lunch wilden maken of kopen 
en dat ook het opruimen en afwassen gezamenlijk gebeurde. Wat ons betreft 
een formule die voor herhaling vatbaar is. 
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Liturgie 
 

Bij de diensten 
Op zondag 24 september komt het koor Cantilene uit Houten zingen in de 
eucharistieviering. Op pagina 22 van dit parochieblad stellen zij zich aan u 
voor. Het koor, o.l.v. Pieter Koning, richt zich op de Nederlandstalige liturgie 
en zingt veel teksten van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Bernhard 
Huijbers, Antoine Oomen en Tom Löwenthal. Nieuwere liturgische muziek, 
niet verheven en traditioneel, maar poëtisch, vaak herkenbaar en dicht bij 
mensen, zonder tot simplisme of oppervlakkigheid te vervallen. 
 
De jaarlijkse oogstdienst, samen met de lutheranen, vindt plaats op zondag 1 
oktober. We danken God voor de vruchten van de aarde en bezinnen ons op 
onze omgang daarmee. Na afloop van deze dienst worden manden met fruit 
bezorgd bij de dag- en nachtopvang van Kwintes en de Amersfoortse 
Voedselbank.  
 
Op de zaterdagmiddag voorafgaande aan 
deze oogstdienst (op zaterdag 30 september 
dus) is er om 16:00 uur de bijeenkomst ‘Van 
verspilling naar verwonderring’, in de lutherse 
kerk in de Langestraat, beter bekend als de 
Amersfoortse Zwaan. Enkele parochianen zijn 
reeds van plan om deze bijeenkomst te 
bezoeken en ook u bent van harte 
uitgenodigd om de leden van de lutherse 
gemeente (die regelmatig aanwezig zijn in 
onze vieringen) te vereren met een 
tegenbezoek. 
 
Door een collegiale ruiling en vanwege een pastorale verplichting elders, zijn 
er op de zondagen 22 oktober en 5 november gastvoorgangers. 

Pastoor Wietse van der Velde uit Hilversum gaat voor op 22 
oktober. Pastoor van der Velde (van 1984-1993 pastoor van 
Amersfoort) is docent kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek 
Seminarie en auteur van het rijk geïllustreerde boek over de 
geschiedenis van onze parochie (voor slechts 10 euro te 
verkrijgen achterin de kerk!). Pastoor Louis zal hem vragen om 
na afloop van de viering iets op te diepen uit de rijke historie 
van onze kerk. 
 

Pastoor Harald Münch uit IJmuiden zal voorgaan in de 
zondagsliturgie van 5 november.  
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Op zondag 29 oktober vieren we in anticipatie (eigenlijke datum 1 november) 
het hoogfeest van Allerheiligen. In deze dienst gedenken we biddend allen die 
door de dood van ons gescheiden zijn, maar met wie wij ons in Christus 
niettemin verbonden mogen weten. Dat hun gedachtenis ons tot zegen mag 
zijn. 
 
Aartsbisschop Joris zal op 19 november het sacrament van het vormsel 
toedienen aan zeven parochianen. In de aanloop naar deze betekenisvolle en 
ook feestelijke gebeurtenis wordt uw gebed gevraagd voor deze parochianen. 
 

 
 
26 november is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. De Utrechtse Schola 
cantorum, verbonden aan de Gertrudiskathedraal, komt zingen in de mis. De 
zondag erop, 3 december, begint het nieuwe liturgische jaar. Het merendeel 
van de zondagse evangelielezingen zal dat jaar (B-jaar) afkomstig zijn uit het 
evangelie volgens Marcus.  
 

Parochieleven 
 

Voedselbankactie 
Begin juli hebben wij twee kratten met levensmiddelen naar de Voedselbank 
Amersfoort gebracht. Twee maal per maand zijn er bijzondere uitdelingen 
(luiers etc.) aan moeders met baby´s en/of jonge kinderen. 
Door twee giften uit onze parochie, tezamen €.30,00, 
hebben wij Pampers gekocht voor de voedselbank. 
Zeer enthousiast was de reactie van de Voedselbank. 
Zo konden wij voldoen aan de vraag voor deze zeer 
gewenste producten. Ook in de vakantietijd gaat het 
leven door, met eten en drinken, dus gaan wij gewoon 
met het inzamelen van voedsel. 
Wij gaan op 2 oktober 2017 de resultaten van deze inzameling afleveren bij 
de Voedselbank. Dank aan alle gulle gevers!!! 
Voor de vierde en laatste keer in 2017 willen wij op maandag 18 december 
2017 goed gevulde kratten met levensmiddelen brengen naar de 
Voedselbank, om de afnemers met kerst een extra traktatie te bieden!!! 
 

Vastenactie 2017 
Het is alweer even geleden dat de vastenperiode is afgerond. In die periode 
hebben we als Vastenactie geld bij elkaar gebracht voor het Maria 
Skobtsovahuis in Calais. Dit is een gemeenschap van vrijwilligers en 
kwetsbare vluchtelingen. De vastenactie is inmiddels afgerond en de 
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penningmeester heeft een optelsom kunnen maken van alle inkomsten voor 
dit project. 
We zijn dankbaar dat er voor dit project een bedrag van € 1111,80 opgehaald 
is, door parochie en kinderkerk samen. Een prachtig bedrag. En daarom aan 
een ieder die hieraan heeft bijgedragen, ontzettend veel dank!   

 

Kinderkerk 
 

Als deze Joris op ‘t Zand verschijnt is de eucharistieviering met jong en oud al 
weer geweest en is de zondagse kinderkerk weer gestart. Barthold heeft 
afscheid genomen. Bedankt voor je inzet Barthold. 
Zoals u misschien wel weet, wordt er elke maand een mailtje verstuurd met 
informatie over de kinderkerk. Hebt u interesse in de maandelijkse mail (bijv. 
omdat u kind/kleinkind wel eens komt) dan kunt u zich aanmelden via 
kinderkerk@amersfoort.okkn.nl 
 

De vakanties zijn voorbij en bijna iedereen is weer aan het werk of naar 
school. Op zondag 27 augustus was de viering met jong en oud. 
Er was een hindernisbaan door de kerk heen 
gemaakt om te laten zien dat de weg die we 
allemaal gaan niet altijd vanzelf gaat. Zo ook 
het volgen van Jezus. Soms moet je over 
een obstakel heen om weer verder te 
kunnen in je leven. De pastoor ging voorop 
met daar achteraan de kinderen. Ze hebben 
de hindernisbaan allemaal goed afgelegd.   
De liederen waren vrolijk en iedereen heeft 
genoten van de dienst. 
 

Schoenmaatjes 
Ook dit jaar willen wij weer meedoen met de schoenendozen actie van 
Edukans. Wanneer het startsein is moet nog bekeken worden. De uiterste 
inleverdatum is wel bekend, namelijk zondag 3 december. 
Inmiddels is de actie wel bekend: vul een schoenendoos met schoolspullen, 
zeep, tandpasta en knuffels. Versier de doos en vul het machtigingsformulier 
in dat bij de start van de actie in de kerk komt te liggen. Dit om de 
verzendkosten voor de dozen te bekostigen. (€ 6,00 per doos) 
Er wordt gezorgd voor een aantal dozen voor mensen, die geen 
schoenendoos op voorraad hebben. 
 

Sint Maarten op ‘t Zand 
Na het succes van vorig jaar zal ook dit jaar Sint Maarten worden gevierd in 
de straten rondom de kerk. Hopelijk zijn er nóg meer kinderen bij! Op zaterdag 
11 november is er tussen 16:00 uur en 17:00 uur de mogelijkheid om lampions 
te maken of knollen te hollen in de lutherse kerk. 

mailto:kinderkerk@amersfoort.okkn.nl
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Om 18:00 uur zal pastoor Louis in het 
voorportaal van de St. Joris op ‘t 
Zand gewapend met een echt 
zwaard en een rode mantel het 
verhaal van Sint Maarten vertellen. 
Daarna gaan de kinderen met hun 
lampions of knollen de deuren langs 
om licht en vrolijkheid te brengen. We 
sluiten af met chocolademelk en wat 
lekkers. Alle kinderen (en hun 
ouders) zijn van harte welkom, ook 
als je niet in de binnenstad woont.  

Welkom dus op zaterdag 11 november, om 16:00 uur bij de lutherse kerk in de 
Langestraat en/of om 18:00 uur bij onze kerk aan ‘t Zand.   
 

Vorming 
 

Kennismaken met de Oud-Katholieke Kerk? 
 
BEN je iemand of KEN je iemand die graag meer 
wil weten over onze manier van geloven en kerk-
zijn? In het nieuwe jaar start er bij voldoende 
belangstelling weer een kennismakingscursus 
over het geloof, de spiritualiteit, de liturgie en de 
geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk. De 
gespreksavonden worden telkens afgesloten met 
een vespers in de kerk.  

Van harte welkom om mee te doen. Opgave bij pastoor Louis 
(pastoor@amersfoort.okkn.nl) 
 
Leesgroep over het Onze Vader  
Het Onze Vader is het meest bekende en meest gebruikte christelijke gebed. 
Alle kerken koesteren het ‘Gebed des Heren’ als het gebed bij uitstek. Toch is 
het niet alleen een christelijk gebed, het is tevens door en door joods. Dat is 
niet vreemd, want Jezus was zelf een jood en leefde te midden van een volk 
dat weet wat bidden is. Wie zich verdiept in de joodse achtergronden van het 
Onze Vader zal ontdekken dat de zeggingskracht en de betekenis ervan 
enorm toenemen.  
 

Op donderdagavond 16 november (aansluitend op het avondgebed) start er in 
de parochie een lees- en gespreksgroep aan de hand van het boekje Avinoe 
(‘onze Vader’) van Marcel Poorthuis en Theo de Kruijf. Het is de bedoeling om 
in de maanden erna vijf of zes keer samen te komen om een hoofdstuk te 
bespreken. De avonden worden besloten met een korte vespers in de kerk. 

mailto:pastoor@amersfoort.okkn.nl
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Een van de auteurs, theoloog en judaïcus Marcel 
Poorthuis, hoogleraar Dialoog tussen de godsdiensten 
aan de Tilburgse Faculteit voor Katholieke Theologie, 
is bereid om ook zelf één van deze avonden te 
verzorgen. 
 
Opgave voor deze leesgroep (max. 16 deelnemers) via 
pastoor Louis: pastoor@amersfoort.okkn.nl Als je wilt 
meedoen, schaf dan zelf de nieuwste uitgave (2016) 
van het boek aan. De kosten hiervan zijn ongeveer 15 
euro. 
 

 

Clara Gertrudis van Halteren 
 

Meestal is Clara erg kalm, maar nu staat er heel wat te gebeuren. 
Maar allereerst een belangrijke mededeling. We hebben er een nieuw lid bij. 
Hieronder de verschillende activiteiten voor de komende tijd. 
 

Wandelen met Clara 
Onze protestantse medegelovigen herdenken 500 jaar reformatie. De start 
was het bekend maken van 95 stellingen op 31 oktober 1517 in Wittenberg. 
Het gilde Amersfoort heeft ter ere hiervan een speciale stadswandeling 
uitgezet. 
We worden verwacht op woensdag 
20 september om 14.00 uur bij de 
Observant (Stadhuisplein). 
De kosten zijn € 6,00 per persoon. 
Na de wandeling is het de bedoeling 
met elkaar in de stad een kopje 
koffie/thee te gaan drinken. 
Uiteraard is iedereen van harte 
welkom om mee te wandelen. 
 

Opgeven voor 19 september bij  
 

Weer hoedjes kijken 
Op vrijdag 3 november eerst een lunch in Lunteren en daarna naar het 
museum, waar een speciale hoeden expositie is met onder andere enkele 
Prinsjesdag hoeden. 
Kosten voor dit uitje (lunch+ museum) € 4,00. 
Opgeven voor 1 november bij Mary-Ann; 
 

Knutselen; adventattenties maken voor de senioren. Dit staat gepland voor 27 
november om 19.30 uur in de Joriszaal. 
 

mailto:pastoor@amersfoort.okkn.nl
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Senioren 
 

Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet geheel duidelijk of de 
eerstvolgende viering op 25 oktober zal plaatsvinden. Alle betrokkenen zullen 
nog nader geïnformeerd worden. 
 

Overlijden Niek van Ditmarsch 
 

Op 18 juli overleed emeritus pastoor Jacobus 
Nicolaas (Niek) van Ditmarsch.  
In de uitvaartmis op 26 juli in de 
Gertrudiskathedraal in Utrecht werd in 
respect en dankbaarheid stilgestaan bij het 
leven van deze bedrijvige en veelzijdige 
geestelijke, die zijn vele capaciteiten inzette 
voor zijn parochies, het aartsbisdom, de 
landelijke kerk, de oecumene en de liturgie.  
Van Ditmarsch was van 1980-1984 
pastoor van Amersfoort en hij was er 
tweemaal, van 1993-1994 en in de tweede 
helft van 2003, deservitor (waarnemend 
pastoor). Onze parochie was bij de 
uitvaartmis goed vertegenwoordigd door een 
groep parochianen en de pastoor, die uit 
dankbaarheid namens ‘Amersfoort’ een 
rouwboeket had meegebracht.  
 
 

Op de website van de Oud-Katholieke Kerk 
(okkn.nl) is een In Memoriam te lezen. 
Ook het aankomende nummer van ‘De Oud-
Katholiek’ staat stil bij het heengaan van pastoor 
Van Ditmarsch. 

http://okkn.nl/
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN van de OUD-KATHOLIEKE  

     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

Zo 17 september 10.00 uur Jezus Sirach  Romeinen 14, 5b-12 Matteüs 18, 21-35 

Zondag na Pinksteren 19 27,30 – 28,7    

Eucharistieviering     

Zo 24 september 10.00 uur Jona 3,10 – 4,11  Matteüs 20, 1-16 

Zondag na Pinksteren 20    

Eucharistieviering    

Zo 1 oktober 10.00 uur Exodus 23, 10-12  Matteüs 6, 19-34 

Oogstdienst     

Eucharistieviering    

Zo 8 oktober 10.00 uur Jesaja 5, 1-7 Filippenzen 2, 14-18 Matteüs 21, 33-43 

Zondag na Pinksteren 22    

Schriftlezing en gebed    

Zo 15 oktober 10.00 uur Jesaja 25, 1-9 Filippenzen 3, 17-21 Matteüs 22, 1-14 

Zondag na Pinksteren 23    

Eucharistieviering    

Zo 22 oktober 10.00 uur Jesaja 45, 1-7 1 Tessalonicenzen Matteüs 22, 15-22 

Zondag na Pinksteren 24  1, 1-10  

Eucharistieviering    

Zo 29 oktober 10.00 uur Wijsheid 3, 1-9 Openbaring 7, 2-4  Matteüs 5, 1-12 

Allerheiligen/Allerzielen  en 9-17  

Eucharistieviering    

Zo 5 november 10.00 uur Wijsheid 6, 10-16 1 Tessalonicenzen Matteüs 25, 1-13 

Zondag na Pinksteren 26   2, 9-13  

Eucharistieviering    

Zo 12 november 10.00 uur Jesaja 48, 17-21 1 Tessalonicenzen Matteüs 25, 14-34 

Zondag na Pinksteren 27   4, 1-8  

Schriftlezing en gebed    

Zo 19 november 10.00 uur Ezechiël 34,  1 Tessalonicenzen Matteüs 25, 31-46 

Zondag na Pinksteren 28 11-17 4, 9-12  

Eucharistieviering    

met Vormsel    

Zo 26 november 10.00 uur Daniël 12, 1-3 1 Tessalonicenzen Matteüs 24, 15-35 

Laatste zondag na Pinksteren  5, 1-11  

Zondag van de Voleinding    

Eucharistieviering    

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het A-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 
 

 
Een opmerkelijk bordje in het kerkje van het 
Zuiderzeemuseum. 
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Amersfoortse kerken 
Meditatief moment op koopavond 
Op donderdag 7 september is het Oecumenisch Avondgebed weer in onze 
kerk begonnen. Donderdag is het altijd koopavond in de stad. In de kerk is er 
op deze avonden een half uur van stilte en bezinning te midden van de drukte. 
Deze meditatieve samenkomst met Schriftlezing, stilte, muziek, zang en 
gebed, wordt gedragen door een bescheiden groep deelnemers uit diverse 
kerken. Regelmatig schuiven er gasten of passanten aan. Wees welkom om 
ook eens mee te doen! 
Oecumenisch Avondgebed: iedere donderdag om 19:00 uur. 
 

Kroonbede 
Samen bidden voor stad en land 
Op maandag 18 september, de avond voor Prinsjesdag, is er 
een ‘Kroonbede’ in de Lutherse Kerk de Zwaan. Gezamenlijk 
willen wij Gods zegen vragen voor ons land en onze stad. Bernadette van Dijk, 
straatpastor Amersfoort zal een korte overdenking houden over ‘Omzien naar 
de ander’. Verder staat in het programma de voorbede en het samen zingen 
centraal. 
Aanvang: 20.00 uur 
 

Vredesweek 2017 
De Ambassade van Vrede Amersfoort wordt gevormd door een groep 
enthousiaste mensen die tolerantie, vrede en verdraagzaamheid willen 
bevorderen. Deze vredesambassade is een mooi voorbeeld hoe vrede kan 
verbinden. Maar liefst zeven verschillende kerken en de lokale Amnesty groep 
zijn betrokken bij deze ambassade; verschillende PKN-gemeenten, de 
Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke kerk, de Doopsgezinde Gemeente, 
Remonstrantse Broederschap, het Apostolisch Genootschap en de Bahai-
gemeenschap. In de afgelopen jaren de Ambassade van Vrede iedere keer 
een weekvullend interessant programma te presenteren. Vaak met inzet van 
de burgemeester. Al drie jaar op rij organiseert de Ambassade een 
Collegetour met Amersfoortse scholieren in de raadszaal van het stadhuis. 
Daarnaast hebben we een aantal jaren een eigen Walk of Peace opgezet: een 
route langs speciale plekken, die culturen, religies en levensbeschouwingen in 
Amersfoort met elkaar verbindt. 
 

Opening Vredesweek met oecumenische Vredesvesper 
De opening van de Vredesweek in Amersfoort zal op zaterdag 16 september 
starten met een toespraak van Mw. Simone Kennedy, plaatsvervangend 
voorzitter gemeenteraad. 
De Vredesvesper zal worden gehouden m.m.v. Bergkerkcantorij o.l.v. Cees-
Willem van Vliet. De dienst heeft een oecumenisch karakter. 
Tijd: 17:00 - 18:00 uur 
Locatie: Sint Joriskerk 
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Dialoogavond "Samen dromen, de kracht van verbeelding" 
Op woensdagavond 20 september wordt in een bijzondere locatie, de Mevlana 
Moskee, een dialoogavond georganiseerd door het Amersfoorts Platform voor 
Levensbeschouwingen en Religies. 
De beroemde toespraak van dr. Martin Luther King is uitgangspunt voor de 
ontmoeting in dit gesprek.         "I have a dream...."  
Tijd: 20.00 - 21.30 uur 
Locatie: Mevlana Moskee, Van Galenstraat 37b 
 

Lezing: 'Religie en Geweld' 
De lezing wordt op vrijdagavond 22 september gehouden 
door Ids Smedema, legerpredikant uit Leusden. 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
Locatie: Johanneskerk, Westsingel 30 
 

Vredesviering Amersfoort 'David en Goliath' 
Ds. Diederiek van Loo vertelt het verhaal van het gevecht tussen David en 
Goliath. Een muzikale omlijsting wordt verzorgd door organist Cees-Willem 
van Vliet: David und Goliath uit de 'Biblische Sonaten' van Friedrich Kuhn. 
Er zal ook gebeden worden voor de vrede. 
Datum: zaterdag 23 september 
Tijd: 16.00 - 17.00 uur 
Locatie: Lutherse kerk, Langestraat 61 
 
200 jaar Xaveriuskerk 
In het kader van het 200-jarig jubileum van de St. Franciscus Xaveriuskerk 
aan ’t Zand is aan de auteurs van het speciale gedenkboek, dat op 13 mei j.l. 
verscheen, gevraagd een lezing te verzorgen over hun specifieke 
interessegebied. Cultuurhistoricus Ruud Meijer schetste reeds het ontstaan 
van het kerkgebouw in 1817 in de context van de ontwikkeling van het 
katholicisme in Amersfoort en in Nederland in de 19e eeuw en Annemieke 
Hoogenboom, kunsthistoricus en docent aan de Universiteit Utrecht, 
beschreef de architectuur en de kunst in de kerk. 

 

Op 3 oktober verzorgen Martin Lorijn (vaste 
organist en pianist in de kerk) en Phil Jacobs 
(jarenlang lid van de pastoraatsgroep met 
aandachtsgebied liturgie) samen een avond over 
de ontwikkeling van de liturgie in de 
geloofsgemeenschap op ’t Zand. Martin Lorijn 
belicht de geschiedenis van de muziekbeoefening, 
de liturgische gezangen, de koren, de instrumenten 
en de orgels in de kerk. Phil Jacobs schetst de 
verandering van de liturgische praktijk aan ’t Zand 
tegen de achtergrond van de liturgische 
regelgeving door de bisschoppen en Rome. 
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Op 17 oktober zal door emeritus-pastor Bart Verreijt worden teruggeblikt op de 
periode van het Omroeppastoraat (1974-1993), die van grote betekenis is 
geweest voor de gemeenschap van ’t Zand. 
Tijdens het jubileumfeest op zondagmiddag 22 oktober tenslotte, zal Lex van 
de Haterd licht schijnen op de periode na het vertrek van het Omroeppastoraat 
waarin de parochie haar zelfstandige status verloor en onderdeel werd van de 
nieuwe parochie van OLV van Amersfoort. Ook kijkt hij met ons vooruit naar 
de toekomst. 
 

Tijden: 3 en 17 oktober 20.00-22.00 uur; 22 oktober 13.00-14.00 uur (bij 
benadering) 
 
Amersfoortse Bijbelquiz 2017 

Deze keer staat de quiz in teken van Lutherjaar. 
Eén van de idealen waarvoor Luther zich sterk maakte, was een 
bijbel in de volkstaal. In de taal van de mensen zelf. Die 
vertalingen zijn er gekomen, ook in het Nederlands. Heel wat 
Nederlandse vertalingen zijn de revue gepasseerd. Maar wat 
weet jij eigenlijk nog van de Bijbel?  

Test je bijbelkennis op de Amersfoortse Interkerkelijke Bijbelquiz op 
vrijdagavond 27 oktober van 20.00-22.00 uur in de Joriskerk. Het belooft een 
avond vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes te worden. En ook 
Luther komt natuurlijk langs. Iedereen kan meedoen; je hoeft geen 
schriftgeleerde te zijn om goed te scoren. 
Geef je op via bijbelquizamersfoort@gmail.com. Je kunt individueel meedoen 
óf met een team van vier a vijf personen. 
 

Onze parochie doet in ieder geval mee met “Team Joris”, de samenstelling 
blijft nog even onder de pet. Het gaat wel een SUPER team worden. Vorige 
keer werd het team tweede, dus…. 
 

Wilt u het OKK Bijbelteam aankomen moedigen dan bent u van harte 
uitgenodigd. 
 

Landelijk 
 

Vrouwen in de Oud Katholieke Kerk 
Het is 90 jaar geleden dat op 29 september de Bond van Oud Katholieke 
Vrouwen is opgericht. Een paar jaar geleden is de Bond opgeheven. 
De voortzetting is “Oud Katholieke Vrouwen in beweging” (OKViB), die onder 
andere de bijeenkomsten in Wahlwiller organiseert. 
Deze groep wil aandacht besteden aan deze verjaardag en rond deze datum 
wordt u getrakteerd op een chocolaatje bij de koffie. Wanneer moet u nog 
even afwachten. Dat moet even overlegd worden. 
 
 



Joris op ’t Zand 201704 17 

Seminariedag – opening van het studiejaar 2017-2018 
Op zaterdag 30 september zal de jury voor de wetenschappelijke prijzen de 
Rinkelprijs uitreiken aan ds. Hans Uytenbogaardt, emeritus secretaris 
eredienst van de Protestantse Kerk in Nederland. 
Naar aanleiding hiervan zal hij het openingscollege van dit studiejaar 
uitspreken onder de titel: 
“Willem Barnard en Allerheiligen, een voorganger in lied en gebed” 
Voorts staan een kort jaarverslag van de rector, een bijdrage vanuit de 
studenten en muzikale intermezzi op het programma. Na afloop is er 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie en het College van 
Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie stellen uw aanwezigheid en ook 
die van andere belangstellenden zeer op prijs. 
 

Locatie: kathedrale kerk van St. Anna en Maria, Kinderhuissingel 74, Haarlem 
Aanvang: 14.00 uur 
 
Najaarsconventie CWN 
Omdat ik bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) 
contactpersoon ben namens de Oud-Katholieke Kerk, kunt u in het 
parochieblad zo nu en dan een bericht hierover verwachten. Zoals dit 
verhaaltje, waarin ik u van harte uitnodig voor de aankomende 
najaarsconventie. De CWN is een oecumenisch ingestelde gemeenschap en 
wil een oefenplaats zijn op de terreinen van spiritualiteit, viering en pastoraat 
en heeft daarbij bijzondere aandacht voor het werk van de heilige Geest. 
De najaarsconferentie vindt plaats van 19 oktober t/m 22 oktober in de Kroeze 
Danne te Ambt Delden en is weer zeer de moeite waard! 
 

 
 

Het thema is dit jaar ‘Pride’, oftewel trots. Een thema dat schuurt. Want trots 
vind je meestal niet terug in opsommingen van deugden of goede 
eigenschappen. Kan en mag dat dan, trots zijn op jezelf én christen zijn? 
Naast de lezingen en vieringen zijn er diverse workshops. Er is voor elk wat 
wils, ook voor jongeren en kinderen. Meer informatie over het programma is in 
te winnen bij ondergetekende en tevens te vinden op de website www.cwn-
cwj.nl/  
 

http://www.cwn-cwj.nl/
http://www.cwn-cwj.nl/
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Op de CWN-conventies in voor- en najaar zijn altijd oud-katholieke 
deelnemers te vinden. Diverse pastoors waren in de afgelopen jaren 
betrokken bij de vieringen op de bijeenkomsten en bij het bestuur van de 
werkgemeenschap. De VU-leerstoel ‘theologie van de charismatische 
vernieuwing’ werd van 1992 tot 2000 bekleed door prof. dr. Martien 
Parmentier. De betrekkingen tussen de OKKN en de CWN gaan terug tot de 
oprichting van de werkgemeenschap in 1972, waarbij de kerk in de persoon 
van pastoor Niek van Ditmarsch direct betrokken was. 

Pastoor Louis 
 

Cultureel 
 

Levende Historie 
Elk monument kent zijn eigen verhalen. Ook de St. Franciscus 
Xaveriuskerk aan 't Zand: een monument met tweehonderd 
jaar verhalen, samengebald in een groots gebouw, dat het 
verdient dat er verhalen over worden verteld, evenals over zijn 
bewoners van vroeger en nu. De stichting Levende Historie 
laat monumenten tot leven komen door het vertellen van 
verhalen uit vervlogen tijden. Op een aantal zaterdagen 

vertolken de vertellers van Levende Historie hun verhaal over gebeurtenissen 
en personen in de kerk-van-vroeger, of over het gebouw zelf. 
Tijd: tijdens Open Kerk van 12.30-13.30 uur  
(16 en 23 september; 7, 14 en 21 oktober) 
De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage in de collectemand wordt zeer 
op prijs gesteld. 
 
Koor ‘Cantilene’ uit Houten stelt zich voor. 

Onze naam betekent ‘zangerige melodie’. 
Het initiatief voor dit koor werd in 1986 genomen omdat 
er in onze parochiekerk behoefte was aan een nieuw 
koor tussen het jongerenkoor en het gemengde koor. 
Een ‘tussenkoor’ dus, dat zich richt op de 
Nederlandstalige liturgie. 

Muziek van o.a. tekstdichter Oosterhuis en componisten Löwenthal, Rutter en 
Oomen. Daarnaast worden er liederen in het Engels en/of andere talen 
gezongen en liederen uit Taizé en Iona. 
De ideeën werden gebundeld en het toen driestemmige koor startte de eerste 
repetitie in 1986 onder leiding van Evert Wagter, die later werd opgevolgd 
door Wim Wijnen en daarna door Pieter Koning. Doordat er in de loop der 
jaren meerdere mannen zich hebben aangemeld bij het koor, heeft Pieter nu 
de regie over een vierstemmig koor met 68 leden. Daarbij wordt het koor op 
piano begeleid door Marijke van der Ouderaa en Tanja van der Zant op 
dwarsfluit. Cantilene verzorgt de muzikale omlijsting van diverse vieringen op 
zaterdagavond of zondagochtend en op de kerkelijke hoogtijdagen. 
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De liederen worden zorgvuldig door de voorbereidingsgroep van het koor 
uitgezocht, zodat deze aansluiten bij de lezingen en/of het thema van de 
viering. 
Cantilene heeft zich een aantal 
doelen gesteld: naast de 
vorming van de koorleden tot 
kundige zangers en de 
betrokkenheid bij de liturgische 
vieringen, werkt het koor ook 
mee aan diverse parochie-
activiteiten, zoals de opening 
van het kerkelijk jaar en het 
kerstconcert. 
Om ontwikkelingen op het gebied van Nederlandstalige kerkmuziek op de voet 
te volgen, nemen diverse koorleden deel aan lieddagen. 
Grootste inspiratiebron voor de keuze van het repertoire is de Stichting 
Leerhuis en Liturgie en het Nieuw Liedfonds. De laatste jaren wordt dit 
repertoire met veel plezier vermengd met niet Nederlandstalige muziek van 
Taizé, Iona en bijvoorbeeld componisten als John Rutter.  
Vorig jaar heeft Cantilene haar 30-jarig jubileum gevierd, met een 
eucharistieviering bij de kapucijnenbroeders in Den Bosch, een 
eucharistieviering in de Basiliek van IJsselstein en een concert samen met het 
plaatselijke fanfareorkest in het theater in Houten.  

“Zingen is dubbel bidden en niets is kleurrijker dan een mooie 
herinnering.” 

“Zingen brengt de emotie op gang en laat het woord diep in het hart 
doordringen.” 

 

Toonkunst Amerfoort 

Toonkunst Amersfoort voert op zaterdag 7 oktober het Magnificat en het 
Gloria van Antonio Vivaldi, en het Magnificat van John Rutter uit in de Sint 
Joriskerk. Medewerking wordt o.a. verleend door Marjon Strijk, sopraan. 
Aanvang: 20.00 uur, toegangsprijs 25 euro 
(zie ook www.toonkunstamersfoort.nl) 
 

Quink Vocaal Ensemble - Psalmus 
De ‘liederen van opgang’, zo genoemd omdat deze 
psalmen gereciteerd zouden zijn door pelgrims tijdens de 
beklimming naar de Oude Stad van Jeruzalem, bevatten de 
psalm-nummers 120-134, gebaseerd op Hebreeuwse 
teksten van Tenach. In de katholieke traditie gebruikt men 
de telling volgens de Vulgata, gebaseerd op de Griekse 
Septuagint (119-133). De verschillende psalmteksten 
worden door Quink gebracht in verschillende stijlen: 
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Renaissance, Barok, Romantiek en 20e eeuws. Hierbij worden 
psalmmelodieën gebruikt uit het Geneefse Psalter en het Anglican Psalter. 
Door wisseling in stijl, psalter en taal ontstaat een kleurrijk beeld van deze 
verzameling psalmen. 
Waar en wanneer: Pieterskerk, Utrecht vrijdag 20 oktober om 20.15 uur 
Kaarten voorverkoop: € 25,00 / € 15,00 (studenten, CJP, U-pas), aan de 
kassa zijn de kaarten mogelijk duurder. 
 

Requiem van Mozart 
Soli Amersfoort, o.l.v. Paul Valk, zal op zaterdag 25 november een concert 
verzorgen waarbij het Requiem van Mozart, Utrecht Te Deum van Händel en 
Zadok the priest van Händel worden vertolkt. Ook hier zal Marjon Strijk haar 
medewerking verlenen. Het concert vindt plaats in de Sint Joriskerk en begint 
om 20.00 uur. 
 
 
 

Agenda 
september   

ma 11 20.00 Joriszaal Vergadering bezoekersgroep 

di 12 20.00 Joriskerk Orgelconcert (zie zomernummer) 

wo 13  Elders Emeritikring 

do 14 14.00 Elders Overleg binnenstadpastores 

  19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

vr 15 18.30 Kerkgebouw Taizéviering 

za 16 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

   17.00 St. Joriskerk Vespers, begin vredesweek 

ma 18 20.00 Lutherse kerk Kroonbede 

wo 20 14.00 Observant Stadswandeling met Clara 

  15.00 Joriszaal Kerkbestuursvergadering 

  19.30 Elders Mystieke teksten lezen 

  20.00 Mevlana moskee Dialoogavond vredesweek 

do 21 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

  19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

vr 22 20.00 Johanneskerk Lezing vredesweek 

za 23 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

  16.00 Lutherse kerk Vredesviering 

zo 24 10.00 Kerkgebouw Viering m.m.v. Cantilene 

  11.45 Elders Kinder- en jongerencatechese 

do 28 16.00 Bisschoppelijk 
Bureau 

Diocesane Vergadering (Utrechtse 
geestelijkheid) 

  19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 30 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

  14.00 Haarlem Seminariedag 

  16.00 Lutherse kerk Bijeenkomst “Van verspilling…” 
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oktober   

zo 1 10.00 Kerkgebouw Oogstdienst 

  19.45 Elders Huiskring 

di 3 20.00 Xaveriuskerk Lezing “Ontwikkeling van liturgie.” 

do 5 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

   19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

za 7 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

  20.00 Joriskerk Toonkunst Amersfoort 

do 12 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

  19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

za 14 11.00 Kerkgebouw Open kerk tot 15.00 uur 

di 17 20.00 Xaveriuskerk Lezing “Omroeppastoraat” 

wo 18 19.30 Elders Mystieke teksten lezen (zie Paasnummer) 

do 19  Ambt Delden Najaarsconventie CWN t/m 22 oktober 

  19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

vr 20 20.00 Kerkgebouw Taizeviering 

  20.15 Utrecht Quink Vocaal Ensemble 

za 21 11.00 Kerkgebouw Open kerk tot 15.00 uur 

zo 22 13.00 Xaveriuskerk Lezing “Na het vertrek Omroeppastoraat” 

wo 25 11.00 Kerkgebouw Seniorenviering 

  19.30 Joriszaal 
Gemeentevergadering/werkbezoek bisschop 
Joris 

do 26 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

vr 27  Joriskerk Amersfoortse Bijbelquiz 

za 28 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 29 10.00 Kerkgebouw 
Eucharistieviering Allerheiligen met gebeden 
voor de overledenen 

  11.45 Elders Kinder- en jongerencatechese 

november  

do 2 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

  19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

vr 3 12.30 Elders Uitje Clara 

za 4 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

do 9 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

  10.00 Elders Studiedag pastores 

za 11 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

  16.00 Lutherse kerk Voorbereiding Sint Maarten 

  17.00 Joriskerk Vespers m.m.v. Vocaal Ensemble Voxtet 

  18.00 Voorportaal Sint Maarten 

zo 12 24.00  Kopijsluiting Joris op 't Zand 

wo 15 10.30 Joriszaal Redactievergadering 

  19.30 Elders Mystieke teksten lezen (zie Paasnummer) 
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november (vervolg)  

do 16 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

  19.30 Joriszaal Leesgroep het Onze Vader 

  19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

vr 17 20.00 Kerkgebouw Taizeviering 

za 18 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

  9.30 Hilversum Synode 

zo 19 10.00 Kerkgebouw H. Vormsel 

   Elders Huiskring 

do 23 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 25 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

  20.00 Joriskerk Soli Amersfoort 

zo 26 10.00 Kerkgebouw Viering m.m.v. Scola cantorum 

  11.45 Joriszaal/pastorie Kinder- en jongerencatechese 

    Joris op ’t Zand komt uit 

do 30 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

  19.45 Kerkgebouw Koorrepetitie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redactie Joris op ‘t Zand:  
L.C.(Louis) Runhaar, L.O.(Ben) van ’t Erve, 
mw. W.A.M.(Wilma) van Oevelen-Eijkelboom. 
Kopij:  redactie@amersfoort.okkn.nl. 
Kopijsluiting: 12 november 2017 
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